
Zaterdag 25 januari
Rechtsreeks: 14:00 - 17:00
aan café Coulisse 

Mee met de bus: 11u00 aan
de Panos op Martelarenplein
Leuven. Neem picnic mee!
Terug rond 17:45.

Laat je verwonderen door de verhalen van de Tiense
Gidsenbond. Geniet van het gezelschap en verwarm je erna aan
een drankje.

2 - 3 km -  Je maakt een wandeling door de historische
stadskern van Tienen. Verken de Grote Markt en bewonder de
Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk en de Sint-Germanuskerk. Deze
wandeling is rolstoeltoegankelijk, maar bevat een stevige klim.

4 km - Ontdek de duistere kantjes van Tienen:
Heksenverbrandingen, een beul die zelf een slachtoffer werd, ...
Durf jij mee? Deze wandeling is rolstoeltoegankelijk.

Tiense Troeven

plusleuven@kannet.be

0497 36 97 08

Meer info en inschrijven

Café Coulisse
Sint-Jorisplein 2
Tienen

Prijs
5 euro niet-lid
3 euro Kannet-lid
Drankje inbegrepen!


